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Bijlage I. transcript en applausanalyse speech Baudet op

partijcongres FvD (digitaal)

Je hoeft de- je hoeft de metafysische stellingnames van het Christendom niet te
onderschrijven om toch de wederopstandingsgedachte als toonaangevend motief van onze
beschaving te kunnen waarderen. Het idee dat iets dat ‘dood’ was, iets dat achter ons ligt, iets
dat g-voorgoed voorbij was, opnieuw tot bloei kan komen, heeft heel veel voor ons betekend.
Zo inspireerde het ons bijvoorbeeld aan het eind van de Middeleeuwen om de klassieke
oudheid weer in onze cultuur te incorporeren — in de periode die we aanduiden als
renaissance.

Waar Mao Zedong het verleden van China heeft willen uitwissen; waar de Communistische
revolutie alles wat daarvoor bestond vernietigde; en waar vandaag de dag de Islamitische
staat musea met de grond gelijkmaakt — daar kozen wij in het Westen ervoor om alles te
onderzoeken en het goede te behouden. Om juist voorbij ons eigen begripsveld te kijken naar
wat ons kon verrijken.

Inderdaad, we zijn in Europa eigenlijk nooit teruggeschrokken voor idealen die voorbij onze
horizon lagen. Integendeel: we kozen ze juist als leidraad: eerst het verre Jerusalem, daarna
het oude Athene — later weer de uitgestrekte zee€n en niet-ontdekte landen daarginds,
waarheen we zeilden en waarvan we terugkwamen met nieuwe specerijen, nieuwe
uitvindingen, nieuwe technologieén.

Hoe verder weg, hoe uitdagender. Xenofobie is ons wezensvreemd — geen enkele andere
cultuur op aarde is ooit zo open en pluriform geweest als onze cultuur altijd geweest is, en
mede daardoor hebben wij ons, onder deze sterrenhemel, op het schiereiland van Azi€, in de
delta van continentale riviermondingen, altijd kunnen vernieuwen en ontwikkelen — heeft ons
boreaal Europa steeds de bouwstenen gevonden voor kruisbestuiving, nieuwe vonken,
wedergeboortes.

Maar onze openheid staat onder druk. Onze vrije, tolerante, vrijzinnige, nieuwsgierige,
humoristische, vrolijke en democratische samenleving verkeert in levensgevaar — is zelfs
dodelijk gewond. We moeten haar niet achterlaten; we moeten niet denken dat wat voorbij is,
voor altijd voorbij is: maar juist in de beste traditie van het Westen haar opnieuw tot leven
wekken. We moeten een Europese renaissance teweegbrengen.

Deze grote taak wil Forum voor Democratie samen met anderen op zich nemen. Ik ben blij en
vereerd dat we hier zijn met elkaar vandaag en dat we in de geest van de Europese
renaissance een begin maken met deze klus.

(applaus [overige])

Misschien stonden we nooit voor een grotere, meer existenti€le opgave dan nu. Misschien
waren de tijden nooit moeilijker dan nu. We zijn in het verleden natuurlijk weleens
aangevallen, we zijn ook veroverd. Het water heeft ons in dit mooie land ook letterlijk
weleens aan de lippen gestaan. We hebben glorierijke momenten gekend, maar we hebben
ook diepe crises met elkaar meegemaakt in de vele eeuwen van onze gedeelde geschiedenis.
En we hebben ons er steeds doorheen geslagen.
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Maar nu worden we aangevallen door een vijand die we nog niet eerder tegenover ons
hebben gehad. Een atypische vijand. Een vijand die ons eigen uniform draagt. We worden
aangevallen door degenen die ons zouden moeten beschermen. Zij die zouden moeten waken
over onze integriteit, onze cultuur, onze tradities: zij die een verantwoordelijkheid dragen
voor het voortbestaan van de gemeenschap; juist zij, juist deze mensen hebben zich van
binnenuit tegen ons gekeerd.

Het Westen lijdt aan een auto-immuunziekte. Een deel van ons organisme, een belangrijk
deel, ons afweersysteem, datgene wat ons zou moeten beschermen, heeft zich tegen ons
gekeerd. Op elk vlak worden we verzwakt, ondermijnd, overgeleverd. Vreemde, agressieve
elementen worden ons maatschappelijk lichaam in ongehoorde aantallen binnengeloodst, en
de werkelijke toedracht en gevolgen worden verdoezeld. Politierapporten over geweld in
AZC’s worden niet in de openbaarheid gebracht. Het openbaar ministerie knijpt een oogje toe
wanneer het shariarechtbanken tegenkomt.

Op universiteiten wordt het vrije woord ingeperkt, het open debat mag niet meer
plaatsvinden. Kritiek op Islam, maar ook onderzoek naar de kosten van de massa-immigratie
en iiberhaupt het debat over de botsing van culturen wordt gefrustreerd. Al decennia
domineert in de internationale betrekkingen een al even zelfdestructieve politiek, waarin
Westers-gezinde leiders, of in elk geval mensen waarmee we afspraken konden maken —
zoals de Sjah in Perzié of Assad in Syrié — worden ondermijnd of zelfs ten val gebracht, ten
gunste van wat de NPO ‘gematigde rebellen’ noemt: islamisten die vrouwen en homo’s
onderdrukken en alle Westerse waarden verachten.

(applaus [overige])

Ook sturen onze elites aan op oorlog met Rusland, zonder enige reden, zonder enig belang,
terwijl we zoete broodjes bakken met Turkije.

(applaus [tegenstelling]) De controle over ons bestaan-

De controle over ons bestaan wordt ondertussen op sluipende wijze steeds verder aan ons
ontnomen door doortrapte soevereiniteitsoverdrachten naar onpersoonlijke politieke
megaprojecten waarin burgers elke democratische controle zijn verloren. Zo werden het
afgelopen jaar zelfs de pensioenen in een achternamiddag onder EU-toezicht gesteld.
Tegelijkertijd werd elke maand 80 miljard euro geld bijgedrukt door Draghi. Multinationals
profiteren van continentale regelgeving, maar het mkb zucht onder verstikkende bureaucratie.

En de reden dat al deze zaken kunnen voortduren, de reden dat onze elites hiermee
wegkomen is dat wij als bevolking vrijwel niets te zeggen hebben. We leven in een
schijndemocratie, waarin verschillende politieke spelers tezamen een kartel vormen en een
publieke omroep hebben gecoopteerd die dagelijks hun schijndebatten uitzendt. Minder dan
10.000 mensen draaien rond in een baantjescarrousel, waarin ze van topfunctie bij de
zorgverzekeraars, naar burgemeesterspost, naar bestuursfunctie in de onderwijsraden en
bouwend Nederland gaan. De enige kwaliteit van deze kartelleden is hun loyaliteit aan de
partijtop. Hun enige activiteit is vergaderen.

(applaus [overige])
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Vandaar dat overal regels voor zijn en de kosten van de bureaucratie de spuigaten uitlopen.
Nog fundamenteler: de dynamiek is uit de samenleving verdwenen. Het partijkartel ligt als
een dikke deken over de samenleving en houdt de gelederen gesloten. Als bevolking kunnen
we geen kant op. Waar moet je op stemmen als je verandering wil?

Jarenlang was er geen keuze. Even leek een lichtpuntje aan de horizon te toen we een
campagne voerden voor een referendum. Maar dames en heren, gister zat ik in de rechtszaal
voor de meervoudige kamer van de rechtbank Den Haag. Op 6 april gingen 4,2 miljoen
Nederlanders naar de stembus en ruim 61 procent van hen stemde nee. Toch is in de
afgelopen acht maanden niets met die uitslag gedaan. Voor de tweede keer in tien jaar werd
onze stem volledig genegeerd en we moesten nu zelfs een rechtszaak voeren om iiberhaupt te
proberen iets van beweging in de politiek te krijgen. Daar is uiteindelijk een inlegvelletje
uitgekomen dat een belediging is voor de kiezer en ik kan me niet voorstellen op welke
manier de kiezer nog meer beledigd had kunnen worden dan op deze manier.

(applaus [overige])

Het is de nasleep geweest van dit referendum, de frustrerende nasleep geweest van dit
referendum die ons heeft doen besluiten dat het noodzakelijk is om een politieke partij te
worden, dat het noodzakelijk is om Den Haag van binnenuit te veranderen en open te breken.
Alleen dan kan het partijkarte] worden gebroken, blijkbaar lukt het niet meer van buitenaf,
blijkbaar is sturing van buitenaf niet mogelijk meer. Wij moeten nu op 15 maart zelf naar
Den Haag om onze stem terug te pakken, want met onze stem wordt door hen niets gedaan.

Het is nooit urgenter geweest dan nu, dames en heren, het is nooit noodzakelijker geweest
dan nu dat mensen van goede wil de handen ineenslaan om de banden met onze tradities te
herstellen, om onze kracht te hervinden en nieuwe kruisbestuivingen tot stand te brengen en
al het goede dat we in de wereld te vinden te verbinden met onze oude wortels en zo het land
weer te laten bloeien.

Wij gaan bouwen. We gaan een partij bouwen, we gaan een onderwijsinstituut opzetten, we
gaan een wetenschappelijk bureau inrichten, een sociaal netwerk. Wij gaan een nieuwe elite
opleiden; we gaan de huidige leiders vervangen en verslaan. Jullie-

(applaus [overige])

En jullie hebben vandaag ons team gezien — fantastische mensen met verschillende
disciplines, allemaal met een hele grote praktijkervaring die ze meebrengen en een enorme
drive om de noodzakelijke veranderingen te realiseren. Wij hebben de mensen om de
Europese Unie te verslaan; wij hebben concrete oplossingen om de massa-immigratie te
stoppen; wij hebben de mensen die controle over onze grenzen kunnen herstellen, de
euromunt kunnen ontvlechten: zodat we weer baas worden over ons eigen land en ons eigen
geld. We zullen niet rusten tot de democratie is hersteld en het partijkartel is gebroken. We
gaan bindende referenda en volksinitiatieven introduceren, open sollicitaties voor publieke
functies, gekozen burgemeesters en sanering van de onpartijdige en eenzijdige en
vooringenomen NPO.

We gaan opnieuw voorbij onze horizon reiken: we gaan een renaissance teweegbrengen,
waarin ons zelfvertrouwen is hersteld, waarin we weer veilig kunnen leven in een vertrouwde
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omgeving, waarin de democratische rechtsstaat is hersteld en de economische en culturele
dynamiek kan terugkeren.

Dat doen we graag samen met alle andere partijen en bewegingen die ons willen versterken.
Forum voor Democratie is het vlaggenschip van de renaissancevloot en andere schepen
kunnen zich bij ons voegen.

(applaus en gejoel [overige])

We willen met iedereen samenwerken. We gaan niet onderling ruziemaken. We gaan ook
geen lijstverbindingen aan: we vertrouwen op eigen kracht — eigenlijk net zoals we vinden
dat Nederland weer op eigen kracht moet vertrouwen.

(enkele mensen applaudisseren [overige])

Ik wil graag- dankjewel. Ik wil graag een paar mensen zelf bedanken, want wij zouden hier
niet zijn en ik zou hier niet staan zonder de ongelofelijke hulp die op mijn pad is gekomen, op
ons pad is gekomen, de mensen die zich steeds enthousiaster en de mensen die zich steeds
nadrukkelijker willen inzetten voor Forum van Democratie en dat begint met de man die wij
op de meest pessimistische momenten het levensmotto van de hand deed: life rewards action.
Hij had gelijk. Henk, wat jij doet, heel veel van wat jij doet onttrekt zich aan het zicht, heel
veel van wat jij doet is achter de schermen en soms denk je misschien dat niemand het ziet,
maar we zien het wel, ik zie het, ik ben je ongelofelijk dankbaar en ik wil tegen iedereen hier
zeggen: d’r is niemand die zoveel doet voor Forum van Democratie als Henk Otten.

(applaus en gejoel [applaus aan het einde van de speech])
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